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Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan.
Waar Liefde liefde is

daarheen wil ik gaan.

Waar het eeuwig vrede is.
Waar de zon schijnt.

Waar een nieuwe wereld is

die niet meer verdwijnt.

Wij nodigen u uit om samen het leven van onze moeder te gedenken op
woensdag 4 februari om 11.00 uur in de aula van begraafplaats Jaffa,
Jaffalaan 10 in Delft.

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats en
herenigen wij haar met haar geliefde man.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn
in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

Al uw herinneringen aan onze moeder zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als u deze, maar ook foto’s,

met ons wilt delen op
www.de-laatste-eer.nl/condoleances/bep-ouwendijk-joppe

Dank aan alle medewerkers van woonzorgcentrum Lindenhof voor
de liefdevolle zorg die onze moeder heeft mogen ontvangen.

Diep bedroefd, maar ook dankbaar dat zij zolang in ons midden heeft mogen zijn,
geven wij u kennis dat op Gods tijd uit ons midden zacht en kalm is weggenomen
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Niesje Elizabeth Ouwendijk - Joppe
- Bep -

weduwe van Ab Ouwendijk

* Sommelsdijk, 26 mei 1932 t Delft, 27 januari 2026

Johan en Marianne
Adri en Lisette

Klein- en achterkleinkinderen



