


Wij zijn bedroefd, maar ook vervult van mooie herinneringen.
Nu is door de Heer en Heiland thuisgehaald

onze lieve moeder, schoonmoeder en omi

Mensje Oudijn - van Woerden
- Menny -  

weduwe van Pieter Oudijn

* ‘t Woudt, 11 januari 1931	 † Delft, 17 december 2025

Arie en Marja

Paul en Erna

Peter en Brenda

Jaap en Elly
(beiden in liefdevolle herinnering)

Gerda en Clemens
(beiden in liefdevolle herinnering)

Reinier en Ditje

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Ma is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
Juniusstraat 4 te Delft, alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden in de Woudtse Kerk, 
Woudseweg 26 te Den Hoorn, op dinsdag 23 december om 10.30 uur. 
De kerkdienst is live te volgen via www.woudtsekerk.nl/kerkdiensten

Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant
De Hooiberg, tegenover de kerk.

Het afscheid in het crematorium zal vervolgens in besloten kring plaatshebben.

U kunt een herinnering aan Menny achterlaten op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren

De Heer is mijn Herder
Mij ontbreekt niets

uit Psalm 23


