


Ik dwaal wat rond in mijn verleden
Maar hoe zat het ook alweer?

Ik klamp mij vast aan het heden
Maar het vergeten wordt steeds meer
Al die woorden, al die namen

lk kan er moeilijk bij

Waar is dat scherpe geheugen?
Het hoorde zo bij mij

Waar is die snelle denker?

Dit hootd herken ik niet

Een op drift geraakte denker

Die door de mist steeds minder ziet
Ik zal alles accepteren

En ik wil buigen als het riet

Maar vergeten... vergeten wil ik niet

Angela Groothuizen

Niet belangrijk is de weg die je gaat
maar het spoor dat je achterlaat.

Na een lang, actief en opgewekt leven is overleden

Pieter Gerardus Hoorn
- Piet -

weduwnaar van Eef Hoorn - de Vries

* Den Haag, 12 oktober 1927 T Rijswijk, 10 november 2025

Henk en Geeske
Remco T
Judith en Mathijs
Phileine

Hennie en Elmo

Piet is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
Eikelenburglaan 5 in Rijswijk, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in de aula van crematorium Eikelenburg,

Eikelenburglaan 7 in Rijswijk, op dinsdag 18 november om 11.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer
van het crematorium.

Al uw herinneringen aan Piet zijn ons meer dan dierbaar.

Wij stellen het dan ook op prijs als u deze, maar ook foto’s, met ons wilt delen op

www.de-laatste-eer.nl/condoleren



