
Een schip dat aan de horizon verdwijnt

is niet echt weg, hij is alleen uit het zicht.

De lading bestaat uit vele warme herinneringen.

De laatste tijd wisten wij dat er zware averij was opgelopen.

Vanuit zijn veilige haven zal hij een oogje in het zeil houden.



Willem Johan Diekhuis

 Met respect en bewondering voor zijn strijd, doorzettingsvermogen en 
kracht hebben wij afscheid  moeten nemen van mijn lieve man, vader, 

schoonvader en onze broer

De  afscheidsdienst vindt zaterdag 4 oktober in besloten kring plaats.

Al jullie herinneringen aan Willem zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto’s, met ons willen 

delen op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Den Haag, 4 oktober 1958                                     Rijswijk, 26 september 2025

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul

There walks a man we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold

And if you listen very hard

The tune will come to you at last

When all are one, and one is all

To be a rock and not to roll

And he’s buying a stairway to Heaven

José Diekhuis - Arnouts

Diederik en Emmeline  


