1950 - 2025



Natuurlijk ben ik opgelucht
Natuurlijk is het goed

en weet ik dat het zo beter is
en dat ik verder moet

Ja, er valt een last nu weg

Ja, het voelt als een bevrijding
maar het zou niet eerlijk zijn
als ik daaraan voorbij ging

Aan dat,

wat er ook al die tijd al was

en wat ik niet wil ontkennen

het feit dat ik eigenlijk niet zonder je kan
en dat het nooit zal wennen

De pijn, de leegte in mijn hart

die nu definitiever voelt dan ooit
omdat ik je echt moest laten gaan
Die pijn, nee die went nooit

Natuurlijk ben ik opgelucht

Natuurlijk is het goed

maar dat maakt het gemis niet minder
Het maakt slechts de tranen

bitterzoet

Er zijn geen woorden voor de pijn en het verdriet.

Wij hebben in liefde losgelaten

Lrambertes Leendert de Viscer
- Bert -

11 juni 1950 8 augustus 2025

Margo (in liefdevolle herinnering)

Bianca en Edmond
Valerie en Sven
Yannick en Nikki

Pauline
Damian en Mai-Lynn
Daniélle
Danouk

Bert is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, Juniusstraat 4
te Delft, alwaar geen bezoek.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in de aula van
crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer, op vrijdag 15 augustus
om 11.30 uur. Bert zal hier rond 11.00 uur op bijzondere wijze arriveren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar op informele wijze te ontmoeten in
de ontvangstkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Bert achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Geen toespraken, geen rouwkleding en voor bloemen is gezorgd.



