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Time for me to go now
I won’t say goodbye

Look for me in rainbows
way up in the sky

In the morning sunrise when 
all the world is new

Just look for me and love me 
as you know I loved you

Time for me to leave you
I won’t say goodbye

Look for me in rainbows
high up in the sky

Voorafgaand aan de crematie nemen wij op woensdag 6 augustus om 14.45 uur 
afscheid van Coby in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 in Delft.

Na de plechtigheid  is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en herinneringen 
te delen onder genot van een hapje en drankje zoals Coby dat graag wilde.

Wilt u een witte roos meebrengen voor Coby?

U kunt een herinnering aan Coby achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Jan
   Judith en Marius
      Yency
      Bibiana

Wanneer het leven lijden is, 
brengt sterven verlossing.

Moegestreden heeft zij dit leven verlaten en de rust gevonden 
waarnaar zij zo verlangde. 

Omringd door hen die haar lief waren, is zij van ons heengegaan.
Wij zullen haar als vrouw, (schoon)moeder en oma heel erg missen.

Jacoba Jozina Gerarda Delsman - van ’t Woudt
- Coby -  

* Delft, 3 maart 1940                                          † Delfgauw, 30 juli 2025


