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ALGEMEEN

Heden overleed zacht en kalm

Heden is van ons heengegaan

Tot ons aller droefheid is van ons heengegaan

Wij geven u kennis dat rustig is ingeslapen

Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan

In alle rust is van ons heengegaan

Na intens te hebben geleefd is van ons heengegaan

Heden is overleden

Heden is zacht en kalm ingeslapen

Heden ging tot onze grote droefheid van ons heen

Rustig en vredig ging op (dag en maand) 20.. van ons heen

Na een welbesteed leven is rustig van ons heengegaan

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van

Na een lang, actief en opgewekt leven is overleden

Wij hebben geen woorden om te zeggen wat er in ons omgaat nu wij u moeten kennis
geven dat uit ons midden is weggenomen

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

Diep bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor
allen die hem/haar dierbaar waren, van ons is heengegaan

Diep bedroefd, maar ook dankbaar dat hij/zij zolang in ons midden heeft mogen zijn,
geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan

Bedroefd omdat wij afscheid moesten nemen, maar dankbaar voor alle zorg en
toewijding voor zijn/haar gezin, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Met diepe droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Bedroefd om het afscheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Met diepe droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat op ...-jarige leeftiid in volle vrede van ons is heengegaan
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle warmte en hartelijkheid waarmee
hij/zij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Diep bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde,
steun en zorg waarmee hij/zij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid
kennis dat is overleden
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Dankbaar dat hij/zij nu zijn/haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan

Met gevoelens van weemoed, maar ook met grote dankbaarheid in ons hart voor alles
wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan
Diep bedroefd geven wij u kennis dat, na een welbesteed en veelbewogen leven, van
ons is heengegaan

Na jaren met veel liefde en zorg te zijn omringd, is overleden/van ons heengegaan
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een leven vol inzet, liefde en zorg voor ons allen,
van ons is heengegaan

Heden ging van ons heen onze unieke, positieve, vrolijke en dappere

Mijn lieve man, onze vader en opa uit duizenden heeft ons moeten verlaten. Hij was er
altijd voor iedereen.

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Ondanks zijn/haar intense wil om
samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen, is heden van ons heengegaan
Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve
vader/moeder heeft ons te vroeg verlaten

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis
dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen

Na een bloemrijk leven, dat werd gekarakteriseerd door wijsheid, opgewektheid en
een buitengewone, blijvende en oprechte belangstelling voor eenieder die zijn/haar
levenspad kruiste, is op ..-jarige leeftijd overleden

Dankbaar voor de liefde die hij/zij ons tot in de laatste ogenblikken schonk, nemen we
bedroefd afscheid van

ALGEMEEN - ONVERWACHT

Toch nog onverwacht overleed in volle vrede

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan

Na een welbesteed leven is toch nog onverwacht van ons heengegaan

Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht uit ons midden weggenomen

Met droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan
Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het onverwacht heengaan van
Nog volop genietend van het leven is plotseling van ons heengegaan

Veel te vroeg hebben wij, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van

Met intens verdriet geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan
Dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend geven wij u met droefheid kennis
dat geheel onverwacht is overleden

Met droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan
Na een leven van hard werken en oprechte zorg voor allen die hem/haar werden
toevertrouwd is toch nog onverwacht van ons heengegaan

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend
heeft, geven wij u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen
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ALGEMEEN - ZIEKTE

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondig/ langdurig (geduldig
gedragen) lijden van ons is heengegaan

Na een kortstondig/langdurig ziekbed is van ons heengegaan

Na een geduldig gedragen lijden is heden van ons heengegaan

Heden is na een kortstondig/langdurig ziekbed zacht en kalm van ons heengegaan
Na een kortstondige/langdurige ziekte is heden zacht en kalm van ons heengegaan
Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan

Na een kortstondige/langdurige ziekte is van ons heengegaan

Met verdriet geven wij u kennis dat na een kortstondige/langdurige ziekte van ons is
heengegaan

Na een moeilijke laatste periode is rustig ingeslapen

Met verdriet, maar dankbaar dat hij/zij ondanks alle pijn tot het einde zichzelf kon
blijven, geven wij u kennis dat is overleden

Na een dapper/geduldig gedragen lijden is toch nog onverwacht van ons heengegaan
Tot het laatst toe zorgend en aan ons denkend is moegestreden (na een geduldig
gedragen lijden) van ons heengegaan

Moegestreden heeft hij/zij dit leven verlaten en de rust gevonden waarnaar hij/zij zo
verlangde. Omringd door hen die hem/haar lief waren is van ons heengegaan
Dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan

Bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend
en gedaan, geven wij u kennis dat na een kortstondige/langdurige ziekte van ons is
heengegaan

Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor al die fijne en gelukkige jaren die

wij met elkaar hebben beleefd, geven wij u kennis dat, na een langdurige strijd,
moegestreden is ingeslapen

Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is
gebleven (een lange lijdensweg is bespaard), geven wij u kennis van het overlijden van
Bedroefd, maar met bewondering voor de wijze waarop hij zijn/zij haar slopende
ziekte heeft ondergaan, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan/weggenomen
Ze/Hij was moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is ... ,
omringd door haar/zijn dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen haar als
vrouw, moeder/hem als man, vader en mens heel erg missen.

Wij zijn er naartoe gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons
moeilijk. Op .. 20.. is overleden

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in zijn/haar strijd
tegen zijn/haar ziekte. Groot was zijn/haar liefde voor zijn/haar dierbaren. Nu is hij/zij in
alle rust van ons heengegaan

Na een strijdlustig en moedig dragen van zijn/haar ziekte, was deze uiteindelijk toch
sterker dan hijzelf/zijzelf. Ondanks deze strijd is hij/zij vredig, in het bijzijn van zijn/haar
familie en vrienden, overleden




algz28 Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten.
Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier
afscheid van elkaar te nemen

algz29 Diep ontroerd door de moed, de kracht en het vertrouwen waarmee hij/zij tot het
laatste toe heeft geleefd en intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat is overleden

GELOOF

kr1 Heden nam God tot Zich

kr3 Heden nam de Heere uit ons midden weg

kr5 Heden nam de Heere tot Zich, Zijn kind

kr6 Heden overleed in de volle overtuiging des geloofs

kr7 Heden is door zijn/haar Heer en Heiland thuisgehaald

krg Heden ging naar zijn/haar Heer en Heiland

krio  De Heere heeft uit dit leven tot Zich genomen

kri1  In de Hope des Eeuwigen Levens ging van ons heen

kri2  Heden nam de Heere op in Zijn Heerlijkheid

kri3  Heden behaagde het de Heere tot Zich te roepen

krt4  In rustig geloofsvertrouwen is door de Heere thuisgehaald

kri5  Na een rijk gezegend leven is door God tot Zich geroepen/genomen

kri7  Heden is door God op Zijn tijd thuisgehaald, Zijn kind

kri8  Na een arbeidzaam leven, genietend van Gods schepping, is van ons heengegaan

kri9  Heden nam de Heere van onze zijde weg, in de Hope des Eeuwigen Levens

k21 In het vertrouwen dat God hem/haar op Zijn tijd rust gegeven heeft, is van ons
heengegaan

kr22  Weg uit de schaduw van de eenzaamheid heeft de Heere tot Zich geroepen, Zijn kind

kr23  Na een leven van hard werken en oprechte zorg voor hen die hem/haar dierbaar
werden toevertrouwd, is door God tot Zich geroepen/genomen

kre4  Dankbaar voor alles wat wij van hem/haar hebben ontvangen geven wij u kennis dat
door zijn/haar Heer en Heiland is thuisgehaald

k25 Diep bedroefd geven wij u kennis dat, na een welbesteed en veelbewogen leven,
vertrouwend op Gods genade van ons is heengegaan

kr26 Vol vertrouwen en wetende dat God hem/haar ook op het stormachtige laatste deel
van zijn/haar leven zou dragen en thuisbrengen, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan

kr27  Dankbaar dat hij/zij zolang in ons midden heeft mogen zijn geven wij u kennis dat
door God tot Zich is genomen/geroepen

kreg  Dankbaar voor alles wat God ons in hem/haar heeft geschonken geven wij u kennis
dat Hij op Zijn tijd tot Zich heeft geroepen/genomen, Zijn kind

kr29  Op Gods tijd werd uit ons midden weggenomen
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GELOOF - ZIEKTE

Na een moedige strijd gaf zich over aan de liefde van Christus

Na een kortstondige/langdurige ziekte is door God tot Zich genomen

Op Zijn dag nam God uit ons midden weg, Zijn moegestreden kind

In volle zekerheid des geloofs is na een kortstondige/langdurige ziekte van ons
heengegaan

Na een moedige en jarenlange strijd zonder klagen, is door de Heere tot Zich
genomen

Welgeborgen in de hoede van zijn/haar Heiland, is na een langdurig, doch moedig
gedragen lijden van ons heengegaan

Welgeborgen in de hoede van zijn/haar Heiland ging na een kortstondige/langdurige ziekte
van ons heen

In vast vertrouwen op zijn/haar Heiland is na een langdurig, doch moedig gedragen
liiden van ons heengegaan

Heden is na een kortstondige/langdurige ziekte, in de Hope des Eeuwigen Levens,
van ons heengegaan

Na een geduldig gedragen lijden is tot onze diepe droefheid door de Heere uit ons
midden weggenomen

Na een langdurig geduldig/moedig gedragen lijden is door de Heere tot Zich genomen
Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij nu verlost is van het lijden en wetende dat hij/zij
de strijd gestreden heeft in het vaste geloof dat Jezus leeft, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan

GELOOF - ONVERWACHT

Voor ons (toch nog) onverwacht is door God in Zijn Heerlijkheid opgenomen

Tot onze diepe droefheid nam God, voor ons geheel onverwacht, tot Zich

Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, is door God tot Zich genomen

Heden is door God, nadat wij opnieuw hoop hadden gekregen, voor ons toch nog
onverwacht tot Zich genomen

De Heere heeft tot Zich genomen, voor ons geheel onverwacht

Na een arbeidzaam leven en genietend van Gods Schepping, heeft Hij voor ons
geheel onverwacht tot Zich genomen

Voor ons onverwacht heeft de Heere in Zijn Heerlijkheid opgenomen

In het vertrouwen dat God hem/haar op Zijn tijd rust gegeven heeft, geven wij u kennis
dat voor ons onverwacht is heengegaan
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GELOOF - KATHOLIEK

Na een leven in diep geloof is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons
heengegaan

Zacht en kalm overleed, na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de
Genademiddelen der H. Kerk

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der
Zieken, zacht en kalm van ons is heengegaan

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij

u kennis dat voorzien van het H. Sacrament der Zieken zacht en kalm van ons is
heengegaan

Met droefheid geven wij u kennis dat na een geduldig gedragen lijden, in volle
overgave aan Gods Wil, van ons is heengegaan

Tot onze droefheid is, na een moedig en gelovig gedragen lijden, tijdig gesterkt door
het H. Sacrament der Zieken uit ons midden heengegaan

Na een intens leven vol belangstelling voor iedereen is, voorzien van het H. Sacrament
der Zieken, uit ons midden heengegaan

Heel verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/
haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat, voorzien van de ziekenzalving, is
overleden

ONGEVAL

Diep bedroefd geven wij u kennis dat na een noodlottig ongeval van ons is
heengegaan

Met verslagenheid geven wij u kennis dat aan de gevolgen van een noodlottig ongeval
is overleden

Door een tragisch ongeval is plotseling uit ons midden weggerukt

Na ... dagen van onzekerheid geven wij u kennis dat toch nog aan de gevolgen van
een ongeval is overleden

In de kracht van zijn/haar leven is plotseling, door een noodlottig ongeval, uit ons
midden weggerukt



Gedichten

1
Stil ben je van ons heengegaan

Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven

Je was een schat voor ons allen

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

2

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.

3

Ziek en toch sterk was je

Je wilde, je kon ons niet achterlaten
Wij hier en jij al boven

Wij houden van je

4
De dood bestaat niet.

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.

Zolang jij aan mij blijft denken,
zal ik altijd bij jou zijn.

5

Als de draad wordt doorgeknipt,

voel je pas de diepte van verbonden zijn.
Als de draad wordt doorgeknipt,

7

Toen wij op die [...]Jdag

Zagen hoe jij daar zo rustig lag

Verlost van pijn, verlost van angst

Want voor de dood zijn we 't bangst

Die angst voor de dood is niet verdiend
Hij heeft gehandeld als een vriend

Hij heeft je zacht in slaap gesust

Geen pijn, geen angst, tenslotte ..... rust.

8

Je hebt iemand nodig stil en oprecht,
die als het erop aankomt

voor je bidt en voor je vecht.

Pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:

"Ik heb een vriend”.

9

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan

Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan

Waar het eeuwig vrede is
Waar de zon schijnt

Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt

10

voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn.Het voorlopig eindstation is bereikt.

6

Vanmorgen vloog zij nog

zo onbelemmerd en gracieus

en zo verheven

zo'n sierlijk wezentje

het was geschapen om te zweven
niet om te sterven...

Een nieuwe reis vangt aan.
Ik ga eerst nu nog door een dal.
Tot ik je weer ontmoeten zal.

11
Zolang vrienden over je blijven spreken,
ben je nog niet helemaal dood.




12
Nooit vragen, nooit klagen
alles altijd zelf dragen.

13
Wees maar niet bang,
wanneer de nacht zal komen.

Juist als het donker is, ben Ik je zeer nabij.

Ik wil Mijn liefde over je doen stromen.
Mijn moede kind: Vertrouw je toe aan Mij.
Geef Mij je hand

Durf je zo te vragen met Mij te gaan.

Ik zal je helper zijn.

14

Een moeder, dat is 't mooiste wat er is
als zij er niet is, dan pas is het mis
Ze geeft je haar leven

in 't prille begin

Haar leven is geven

je ziet het niet in

Als ze er niet is

dan merk je pas

een zeker gemis

'k wou dat "mamma” er was

15

Als het volle leven

waarin al het menselijke is verweven
ongemerkt, geleidelijk aan,

overgaat in alleen bestaan.
Ontdaan van pijn en plagen,

van welgevoelen en welbehagen.
Dan is aangebroken de tijd,

om het tijdelijke te wisselen voor de eeuwigheid

16

Heer,

bidden lukt niet altijd

hoe goed ik het ook bedoel
maar als het lukt,

dan sluit de cirkel

en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is

tussen U en ons

12

17

Als een bloem zo is het leven,
't begin is teer en klein.

De één die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.

18
De mooiste bloemen,
worden het eerst geplukt.

19
Op verborgen plekjes,
bloeien vaak de mooiste bloemen.

20

Jij was de liefde,
jii was de trots.
Jij was ons alles,
jij blijft onze trots.

21

Zijn handen hebben voor ons gewerkt

Zijn hart heeft voor ons geklopt

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Zijn humor heeft ons nooit verlaten

22

Al'is grote droefheid in ons hart,

je zien lijden en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

23

Op snelle vleugels vloog je heen,
veel te jong,

veel te vroeg.

Herinneringen blijven.

Ons hart is leeg,

maar ook vol.



24

't Laatste beetje is nu op,

veel was er te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden.

Wel voor hen die hij achterlaat,
"Vaarwel” en "Rust in vrede”.

25

Alsmaar verder meegezogen,
door een bovenaardse stroom.
Ver van allen die je mogen,
naar een stil verwachte droom.
In de hoge ijle sferen,

daar valt alle ballast af.

Over blijft het memoreren,

van de mens die om je gaf.

26
Niet de voorbije dagen zijn het leven,
doch de dagen die men zich herinnert.

27

Altiid zullen wij je weer tegenkomen,

wij zeggen veel te viug - het is voorbij.

Er is toch enkel maar je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

28

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je sterft,

het is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

29

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?

30

Al heeft zij ons verlaten,

Zij laat ons nooit alleen.

Wat wij in haar bezaten,

is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen,
een ieder goed gezind.
Teveel om op te noemen,
door iedereen bemind.

31
Niet belangrijk is de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat.

32
Van het concert des levens
krijgt niemand een program

33

Soms keert een gezicht zich naar binnen.
In het zicht van de dood wordt men stil.
Het verschil van verliezen en winnen,
wordt te klein voor het ontspannen der wil.
En de blik gaat langzaamaan staren,

aan de dingen voorbij van de dag.

Alsof zij er niet meer waren,

en de wereld al elders lag.

34
Wanneer het leven lijden is,
brengt sterven verlossing.

35

De trein naar het hiernamaals,
heeft coupés genoeg.

Die trein heeft nooit vertraging,
maar komt altijd te vroeg.

36

Zoveel soorten van verdriet

ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’'n pijn

maar het afgesneden zijn.



37

Moeder zijn is alles geven,
zorgen en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.

38

Dank voor je liefde,
dank voor je trouw.
Ik zeg je bij deze,
dat ik van je houl!

39
Ga nooit weg zonder groeten,
ga nooit weg zonder zoen.

Als je het noodlot zult ontmoeten,

kun je het nooit meer doen.

Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet een hart zo’n pijn.

Wat je s morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

40
Wij hadden je zo graag
nog bij ons willen houden.

Maar je was moe en had veel pijn.
Nu ben je voor altijd gaan slapen,
en zal immer in onze gedachten zijn.

41

Het laatste restje zelfrespect
dat je een mens moet laten.
Dus, als het zover is

laat mij dan thuis

Dat jij niet op bezoek komt,
maar d’r bent.

Gewoon zoals altijd

Mijn eigen bed, mijn eigen huis,
vertrouwd, bekend.

En jouw intensive care.

42

Zo veel lieve zorg vroeger

Z0o veel onuitgesproken woorden daarna
Zo veel leegte nu

43

't Verlies was er al voor het einde,
de rouw al eer het afscheid kwam.
Toen die ontstellende verwarring,
bezit van je gedachten nam.

Wij voelden mee in je stil verdriet,
nu rouwen wij, doch treuren niet.

44

Samen plezier, samen op reis,

samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen goed,
samen verdriet en samen weer moed.
Nu verder zonder hem, dat doet pijn,
te weten nooit meer samen te zijn.









