


Zoveel mooie herinneringen,
zoveel liefde gedeeld.
Wij laten los,
maar houden je voor altijd vast

in ons hart.

De heer is mijn herder,
het ontbreekt me aan niets.

Psalm 23 vers 1

Met een glimlach denken wij terug aan

Dirk Buitentiek
- Dick -

* Den Haag, 2 februari 1940 1 Delft, 21 april 2025

Karin Buitenhek - Otte

Bert en Monique
Annick en Charlie
Bibi

Ed en Majorie
Robin
Beau

Er is gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
Juniusstraat 4 te Delft, op woensdag 30 april van 18.30 tot 19.15 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden in de aula van
crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op donderdag 1 mei om 14.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het
crematorium.

U kunt een herinnering aan Dick achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



