
Rob



Als het leven niet meer is zoals je hoopt,
als veel je wordt ontnomen.

Als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is. 

Robert Smits
- Rob -

* Delft, 8 juni 1952                                        † Delft, 5 mei 2023

Cora
   Jeroen en Daphne 
   Joeri
   Saskia

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
Juniusstraat 4 te Delft, op vrijdag 12 mei van 19.30 tot 20.30 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie wordt gehouden in de aula van 
crematorium Iepenhof, Hofl aan 18 te Delft, op zaterdag 13 mei om 12.30 uur.

Na afl oop proosten wij graag samen met jullie op het leven van Rob in de
ontvangkamer van het crematorium. 

Al jullie herinneringen aan Rob zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto’s,

met ons willen delen op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

gezelligheid

levensgenieter

lief

sportief positief

papa dapper

glas halfvol maatje

mosselavond wijntje

vriendschap sociaal

barbecue lekker koken

pretpark stripboeken

dierenvriend


