


Zelf het einde mogen schrijven,

aan het verhaal van je bestaan.

Het zal altijd verdrietig blijven,
maar waardiger kun je niet gaan.

Moegestreden heeft hij dit leven verlaten en de rust gevonden waarnaar hij zo
verlangde.

Robertus Johannes Halbe
- Rob -

* Delft, 19 juni 1965 T Delft, 19 februari 2023
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De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Al jullie herinneringen aan Rob zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto's,
met ons willen delen op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



