


Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, Na een moeilijke laatste periode is rustig ingeslapen mijn lieve man,

als veel je wordt ontnomen onze fijne vader, schoonvader en gezellige opa

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt.

Als het leven niet meer jouw leven is, : ‘ A/
dan komt de tijd dat het einde goed is. Pleter Piet essels
- le -

* Delft, 6 februari 1943 t Delft, 11 januari 2023

Riet Wessels - van der Helm
Monique
Marco en Annemarie
Dante en Koen
Retz
Sue

Al jullie herinneringen aan Pieter zijn ons dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto’s,
met ons zouden willen delen op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



