Lida




Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Alida van der Meulen - Broers
- Fida=

‘n Beetje

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je stierf,

t is vreemd, maar die vergeet je.
],_Iet 157 ? dikwijls zelfs onigaan, * Den Helder, 15 augustus 1927 T Vlaardingen, 22 januari 2022
Jje zegt ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

weduwe van Sjoerd van der Meulen
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Lida is opgebaard in uitvaartcentrum West, Houtsnipstraat 4 te Maassluis.
U kunt hier persoonlijk afscheid van haar nemen in overleg met Hans op 06 - 483 987 25.
De uitvaart zal op zaterdag 29 januari om 13.00 uur in besloten kring plaatsvinden.

Het is mogelijk het afscheid via een livestream te volgen vanaf aanvang dienst om 13.00 uur.
U kunt de link tot en met vrijdag 28 januari aanvragen via jeanette.van.der.meulen@gmail.com

U kunt een herinnering aan Lida achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



