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Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Dik Wijtman
Delft, 14 september 1948 Delft, 4 november 2021

Dirk en Petra
   Rik, Ivo

Victor en Linda
   Yara, Yinte

Arthur en Maaike
   Joris, Silvie

Wij nemen afscheid in huiselijke kring op woensdag 10 november. 

Dik was iemand die niet hield van grote menigte. Een klein gezelschap vond hij altijd fijner. 
Daarom kiezen we voor een persoonlijk afscheid. Mocht u behoefte hebben aan
een persoonlijk afscheid kunt u contact opnemen met Victor Wijtman,
e-mail: Victor@react-sport.nl of mobiel: 0639430549

U kunt een herinnering aan Dik achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Op het laatst zei je; Wees goed voor elkaar.
Typerend hoe je was… Sterk, goed en lief, voor ons onmisbaar.
Helaas hebben we je moeten laten gaan.
Wat een gemis, maar de mooie herinneringen houden we voor altijd aan.


