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Cees:
Jouw Liefde
Jouw Weten
Jouw Kracht
Hebben van mij een compleet “mens” gemaakt
En daar dank ik je voor
En voor het mooiste cadeau van jou “onze zoon”
Cees, mijn grootste dank ervoor

Cees verblijft tot de dag van de uitvaart in het uitvaartcentrum van
De Laatste Eer, locatie Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, alwaar geen bezoek.

Voorafgaand aan de crematie staan wij stil bij zijn leven in de aula van
crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op dinsdag 9 november
om 13.00 uur. 

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer
van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Cees achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Samen plezier, samen op reis,
samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen goed,
samen verdriet en samen weer moed,
Nu verder zonder hem dat doet pijn,
te weten nooit meer samen te zijn.

Tot ons groot verdriet is veel te vlug van ons heengegaan mijn lieve man, vader, 
onze broer en mijn zwager

Cornelis Hendricus van Gent
- Cees -  

“Een mooi mens”

* Den Haag, 12 februari 1942 † Delft, 1 november 2021

Heidi
   Aico

Ria 
Leo en Joyce
Neven en nichten


