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Vol van verdriet, maar dankbaar wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde vriend, onze lieve fantastische 
vader, schoonvader, geweldige opa en overgrootvader

Willem den Uijl

* Pijnacker, 25 juli 1937  † Bergschenhoek, 1 oktober 2021

Ans
   Elly en Alfred
   Jan en Nelina
   Robert in liefdevolle herinnering
   Kleinkinderen 
   Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Den Uijl
p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer
Juniusstraat 4
2625 XZ  Delft

Het afscheid waarin we het leven van Willem herinneren zal plaatsvinden op
vrijdag 8 oktober om 13.00 uur in crematorium Iepenhof, Hofl aan 18 in Delft.

U kunt een herinnering aan Willem achterlaten op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Wij willen alle medewerkers van Hospice Langsingerland bedanken voor
alle zorg en liefde waarmee zij Willem hebben omringd.
Dit is voor ons heel waardevol geweest.

Papa’s sterven niet
Ze glijden hooguit naar de overkant
Ze leven verder in wie blijft
In woorden en gedachten
In verhalen, gevoel en tederheid

Papa’s sterven niet
Ze blijven in de buurt
Je ziet hen in de spiegel
In een stukje van jezelf
Je voelt hen in de pracht die leven heet
Papa’s sterven niet
Ze worden bewaarders van de tijd

Zwaar waren de dagen en lang duurde de nacht.
Het was moeilijk vechten bij ontbreken van kracht.
Je mag rusten, je bent nu vrij. Niet meer hier, maar voor altijd dichtbij. 

“Herinner mij, zoals ik was
  toen ik tot alles in staat was”
                                         Willem


