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Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. Sterk was hij in zijn strijd tegen zijn
ziekte. Groot was zijn liefde voor zijn dierbaren. Met groot verdriet, maar tevens
vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis dat na een veelbewogen
leven van ons afscheid heeft genomen, mijn lieve man, vader, broer en oom

Spyridon Panagiotis Mavrikis

- Spiros -

Kalo taxidi - goede reis

* Etoliko (Griekenland), 14 april 1936 T Delft, 1 juni 2021

Lida
Lenia en Koen

Maroula

loanna en Baso
Frosso en Christos
Kosta
Qurania

Met zijn schilderijen drukte hij
zijn enorme liefde voor zijn geboortedorp uit.
Met zijn muziek maakte hij vele mensen
aan het lachen en dansten ze de sirtaki.
Ondanks dat hij nog niet klaar was met leven
heeft Spiros ons verlaten.




