
If you remember anything of me,
after I leave this world,

remember that I loved even
when it was foolish.

That I cared even when
it was unwanted.

When my body is gone
remember my heart.



Ariaantje Minneboo
- Jeannet -  

echtgenote van Jan den Os †

* Rotterdam, 5 maart 1933                                       	                      † Delft, 22 maart 2021

Lyda en Theo
   Stefan en Dominique, Elena, Sophia
   Sander en Brenda, Lotte, Ruben

Annemarie en Jan
   Tim en Monique, Vince, Tatum
   Ron en Dana

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in de aula van crematorium Iepenhof, 
Hoflaan 18 te Delft, op zaterdag 27 maart om 10.00 uur. 

U kunt een herinnering aan Jeannet achterlaten op www. de-laatste-eer.nl/condoleren

Moegestreden heeft zij dit leven verlaten en de rust gevonden waarnaar zij zo verlangde. 
Omringd door hen die haar lief waren, is van ons heengegaan

Rust nu maar uit, je hebt gestreden.

Je hebt het als moedig mens gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?

En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?


