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Fen moeder, dat is 't mooiste wat er is
als zij er niet is, dan pas is het mis

Le geelt je haar leven

in't prille begin

Haarleven is geven

jeziet het niet in

Als ze er niet is

dan merk je pas

een zeker gemis

9 ” ”
k wou dat mamma er was

Intens bedroefd geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder en lieve omie

Anna Wilhelmina Smink ~van Velzen
~ Ankie ~

* Delft, 28 maart 1954 T Delft, 21 maart 2021

Nooit vragen, nooit klagen
altijd alles zelf dragen.

Alain

Marcelle
Saida, Zoé

Dominique en Kevin
Jean-Paul, Yoshua,
Bradley, Charlize

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Ankie en de familie te condoleren op
donderdag 25 maart van 19.30 tot 20.15 uur in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
locatie Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft.

Wilt u langskomen, bel dan met Marcelle: 06 81 66 66 89 of met

Dominique: 06 39 18 03 78.

In verband met de huidige omstandigheden zal de crematie plechtigheid in besloten
kring plaatsvinden. Er is een mogelijkheid de plechtigheid te volgen via een livestream
wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een email aan: celly1979@hotmail.com

U kunt een herinnering aan Ankie achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



