
Beetje bij beetje moest je ons verlaten

We konden niet zo goed meer met je praten

Die blik, die stilte deed vaak zeer

Die vader, die opa van toen was jij niet meer

Maar nu je voorgoed van ons bent heengegaan 

Zeggen wij: "Bedankt voor alles wat je hebt gedaan"



Bedroefd geven wij u kennis dat, na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor 
allen die hem dierbaar waren, van ons is heengegaan mijn lieve man, mijn vader, 

schoonvader, onze opa en overgrootvader

Maarten de Rijke
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Zilver

* Oostkapelle, 4 december 1933                                   † Pijnacker, 11 februari 2021

Willy de Rijke - van Oort

   Maarten & Elga
       Ferry & Brigit
            Levy, Noa
       Kim & Sebastiaan
            Samuel, Boaz

Vanwege de maatregelen rond het Covid-19 virus zal de crematieplechtigheid 
in besloten kring plaatsvinden. 

U kunt een herinnering aan Maarten achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren
Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van Weidevogelhof 

afdeling Watersnip in Pijnacker, voor de liefdevolle verzorging van Maarten.


