Mijn tijd is opa

ik moet nu gaan.

Maar één ding wil

je nog vragens

mij niet naar een kuil

te dragena

maar strooi de as-

van wat ik eens wass

zo snel mogeli jk

in het gras of in een weis

dan ben ik vr

En mocht je soms erg

naar mij verlangen-
loop dan even in de winda

dan streel ik je wangen...




Het einde

onbewust

geliefd en vaak gekust
nu eindelijk rust

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar
leven heeft omringd, hebben wij verdrietig afscheid genomen
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en trotse oma

Wilhelmina Petronella Johanna
van Laarhoven - (Ceron

mallilaie

* Tilburg, 20 juli 1938 T Den Haag, 16 juni 2020
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