Els

1943 - 2020




Afscheid,

onnoemelijk veel pijn,

dat jij niet meer bij ons mag zijn.
Afscheid,

onze liefde voor jou, die zo ver gaat,
sterkt ons nu jij ons verlaat.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar leven heeft
omringd, hebben wij verdrietig afscheid genomen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Elsje Buitendyjk - van Dyjk
- Els -

* Delft, 26 november 1943 t Delfgauw, 29 mei 2020

Fred

Leo en Nancy

Els verblijft tot de dag van de uitvaart in het vitvaartcentrum van De Laatste Eer, Stan, Thijs
locatie lepenhof, Hoflaan 18 te Delft, alwaar geen bezoek.

Marleen en Rob
In verband met de Coronamaatregelen zal de uitvaartplechtigheid in besloten Patrick, Jasper
kring plaatsvinden.

Elma en Marco

- Geen bloemen - Lisa, Bas

U kunt een herinnering aan Els achterlaten op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren



