
De weg gaat verder, eindeloos.
Vanaf de deur waar hij begon.
Ik moet hem volgen rusteloos,

tot ver achter de horizon, met rappe voeten, 
tot hij aan een grotere weg komt in ’t verschiet.

Kruispunt van komen en gaan.
En waarheen dan? Ik weet het niet.

Ger Köhler
1931 - 2020



Na een welbesteed leven is rustig van ons heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Gerrit Frederik Köhler
- Ger -

* Leiden, 8 september 1931 † Delft, 10 februari 2020

Rik en Monica
   Denise * en Nick, Maddox
   Claudia en Rico, Djevano, Bentley, Finley
Agatha
   Kevin, Mila
   Jaimy
   Rianne
Corine
Evalien en Ronald
   Sven en Elske
   Linde

Ger verblijft tot de dag van de uitvaart in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, 
Eikelenburglaan 5 te Rijswijk, alwaar geen bezoek.

Wij willen Ger samen met u een goede reis toewensen in de aula van crematorium 
Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op dinsdag 18 februari om 13.00 uur. 
Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Ger achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

weduwnaar van Hannie 

- Ger was dankbaar voor alles dat het leven hem heeft geschonken -


