
Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte. 
Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is in alle rust van ons heengegaan 

mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Lijntje Boekhout - Spaargaren 
- Lijni -  

* Leiderdorp, 1 januari 1956                                        † Rotterdam, 12 november 2019

Lijni is thuis. Bezoek na telefonische afspraak (06-46735300).

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in de aula van crematorium 
De Ommering, Oprelseweg 4 te Spijkenisse, op woensdag 20 november om 15.00 uur. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Lijni achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren
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