


In stilte heengegaan. Alles gegeven, liefde en zorg. Samen konden wij alles aan.
Met diep verdriet, mijn geest wilde nog wel, maar mijn lichaam niet meer. Ik mis mijn lieve man en mijn “kaka” nu al.
Zonder afscheid van mijn kinderen,

ik had nog stille hoop, maar kon het wachten niet meer aan.

Het was voor mij tijd om te gaan. Mijn strijd is gestreden.

Herinner mij zoals ik was met ook mijn gebreken. M
Dick

* Krommenie, 3 september 1936 t Delft, 14 maart 2019

Hennie
Rob
Dirk en Janette

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Dick is overgebracht naar het uvitvaartcentrum van De Laatste Eer,
locatie Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit voor de plechtigheid, voorafgaande aan de crematie.
Deze wordt gehouden in de aula van crematorium Iepenhof,

Hoflaan 18 te Delft, op vrijdag 22 maart om 14.00 uur.

Na afloop vinden wij het fijn u te ontmoeten in de ontvangkamer van het
crematorium.

U kunt een herinnering aan Dick achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren



