Het levenslicht is gedoofd
voor

Dirk van Wijngaarden
- Dick -

7 mei 1926 - 8 februari 2019

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.

Het is stil



Eigenwijze, stoere onverschrokken (schoon)vader
Lieve zorgzame ondeugende grappenmaker
Goedlachse trotse autobusmonteur
Vakman
Trouwe echtgenoot van zijn Tiny, die al in 1997 overleed
Buurman
Wandelend spreukenboek
Zijn uitspraken soms te direct; maar loyaal
Een leuke oom, ome Dick altijd geinteresseerd
Cynisch door oorlog, ziekte en een lang leven

Een mensenmens

Zorgzaam, zorg mijdend, zorgbehoevend
Blij met een gesprekje, bezoekje, telefoontje van wie ook.

Eten. Wat kon hij eten en drinken. Haring en kibbelingen,

patat en kroketten, kaas, bier en jenever

Fruit

Dank aan iedereen, die hem geholpen heeft tot aan zijn dood.

Dick ligt opgebaard in zijn eigen huis.
Tot en met donderdag 14 februari 2019 uur is er gelegenheid daar
op informele wijze afscheid van hem te nemen.

Om 16.30 uur brengen Ria en Rob hem samen naar het crematorium.

U kunt een herinnering aan Dick achterlaten
op www.de-laatste-eer.nl/condoleren Daarna keren beiden weer terug naar zijn huis.



