
Loek Albersen



Als de wirwar in je hoofd
je van alle woorden berooft
als je merkt dat steeds minder werkt
als je alles hebt gedaan
mag je gerust in vrede gaan

Verdrietig, maar dankbaar dat wij hem zo lang bij ons mochten hebben, geven wij 
kennis van het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en trotse “opa Loek”

Lodewicus Antonius Albersen
- Loek -

weduwnaar van Jannie Albersen - Reijnders, sinds 22 maart 2014 

* Enschede, 14 juli 1926 † Zoetermeer, 27 januari 2019

Sylvia en Ferd
Edward en Laura
Renate en Adriaan
Raymon en Pascale

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen



Pa is thuis in zijn vertrouwde omgeving. Indien u hier afscheid van hem wilt 
nemen kunt u contact opnemen met de familie.

De gezongen uitvaart wordt opgedragen in de Parochie H. Nicolaas, 
Dorpsstraat 24 te Zoetermeer, op maandag 4 februari om 10.30 uur.

Aansluitend gaan wij pa begeleiden naar zijn laatste rustplaats op 
begraafplaats Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 (wijk 17) te Zoetermeer.

Na afloop vinden wij het fijn u te ontmoeten in de ontvangkamer van de 
begraafplaats.

U kunt een herinnering aan Loek achterlaten op 
www.de-laatste-eer.nl/condoleren


