


Verdrietig, maar dankbaar en vervuld van mooie herinneringen, laten wij weten dat van 
ons is heengegaan mijn lieve man, mijn vader, schoonvader en onze opa

Arie van Dijk
* Rotterdam, 10 december 1929 † Delfgauw, 27 januari 2019

Bea
   Marjonne en Andrew
      Nina, Quinten

Arie verblijft in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, locatie Iepenhof, Hoflaan 18 te 
Delft, alwaar geen bezoek.

Wij staan stil bij het leven van Arie in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te 
Delft, op donderdag 31 januari om 12.00 uur. 

Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium.

Arie woonde de laatste jaren op Zorgboerderij Buitengewoon. 
Wij zijn het personeel zeer dankbaar voor de warme en liefdevolle verzorging.

U kunt een herinnering aan Arie achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Het was mooi, het is goed zo.



Papa

In een klein bootje op de grote zee drijf je doelloos rond.
Je wilt wel, maar ook niet meer.
Je ziet ons wel, maar ook niet meer.
Is het goed geweest?
Is het tijd?
Misschien wel, misschien niet.
Je strijkt de zeilen en wacht.
Je kijkt om je heen en ziet mooie dingen.
Een vrouw, een anker.
Een dochter, een kompas.
Een kleindochter en een kleinzoon, de wind in je zeilen.
Je ziet een leven vol kansen, waarvan je er vele hebt gegrepen.
Een leven met wat tegenslag, maar vooral veel geluk.
Een leven vol mensen.

Tevreden hijs je de zeilen.
Het is goed geweest.
Het is tijd.


