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Herinner mij, 
maar niet 

in sombere dagen.
Herinner mij, 

in stralende zon.
Hoe ik was 

toen ik alles nog kon.



Dankbaar voor alle liefde en humor die zij ons tot het eind heeft 
gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid 
genomen van mijn lieve moeder, dochter, zus, schoonzus, tante en 

onze geweldige nicht en vriendin uit duizenden

Patricia Natascha Kunz
Geboren te Delft op 13 december 1971

Overleden te Nootdorp op 8 januari 2022

Joey 
Marjan en Martin, in liefdevolle herinnering
Mascha en Ivo, Renee
Yolanda en Stanley, Dominique, Milou
Robert-Jan en Evelien, Marijn, Elisa, Feline
Marie Louise, Rosa, Fay

Al jullie herinneringen aan Patricia zijn voor ons heel belangrijk.
Wij vinden het dan ook fijn als jullie deze met ons willen delen op 

www.de-laatste-eer.nl/condoleren


