't Verlies was er al voor het einde,
de rouw al eer het afscheid kwam.
Toen die ontstellende verwarring,
bezit van je gedachten nam.

Wij voelden mee in je stil verdriet,
nu rouwen wij, doch treuren niet.

Diep bedroefd omdat wij afscheid moesten nemen, maar dankbaar voor alle zorg en toewijding
voor haar gezin, geven wij u kennis dat kalm en rustig van ons is heengegaan
onze lieve moeder en schoonmoeder

Flisabeth Maria Theresia Schmeitz - Pietersen
- Bep -

sinds 2013 weduwe van Jacques Schmeitz

* Den Haag, 14 december 1932 1 Zoetermeer, 24 december 2021

Patrick en Jacoline

Vincent en Corine




