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gebeurt, altijd 
blijven lachen

Alles komt goed

Annemiek Lutz
7 september 1970
18 november 2019



“Alles komt goed” was de lijfspreuk 
waarmee Annemiek de strijd steeds 
opnieuw aanging.

“Alles komt goed” was het idee bij 
iedere tegenslag het afgelopen jaar.

Aan “Alles komt goed” zullen we 
vasthouden. Zonder Annemiek.

Delft, 7 september 1970
Leiden, 18 november 2019

Condoleance is op zondag 24 november van 14.30 uur tot 15.30 uur op uitvaartcentrum 

De Laatste Eer, Juniusstraat 4, 2625 XZ, Delft. 

Op maandag 25 november om 14.00 uur nemen we afscheid van Annemiek op 

Iepenhof, Hofl aan 18, 2616 AA Delft. Aansluitend is er de mogelijkheid om het glas te 

heffen op Annemieks leven bij Scouting Marco Polo, Veulenkamp 41, 2623 XA Delft.

Annemiek was altijd begaan met anderen, we zamelen daarom geld in voor een goed doel. 

In plaats van bloemen kun je een gift achterlaten.

Dennis, Stijn, Floor, Cato

Mijn allerliefste lief, mijn maatje, de liefde van mijn leven.

Onze liefste mama.

Annemiek heeft de strijd verloren.

Annemiek Lutz - Halve
Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen

Fam. Lutz
Juniusstraat 4
2625 XZ  DELFT


